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Klökske nr. 6 – 27 juni 2020 
  
Herinnering en Update maatregelen in ons Parochiecluster B.R.O. i.v.m. het 
Coronavirus:  
De richtlijnen van de overheid m.b.t. publieke samenkomsten betekenen het 
volgende voor het bijwonen van H. Missen en de andere diensten in onze kerken 
binnen het Parochiecluster B.R.O: 

 

- Bij binnenkomst handen ontsmetten, achter in de kerk staan flessen met 
desinfecteermiddel. 

- Bij het binnenkomen In de Lambertuskerk en de Gertrudiskerk zijn beide 
deuren aan de voor- en zijkant open. Bij het verlaten van de kerk zijn, bij de 
Lambertuskerk, ook de grote deuren in het midden open. 

- Om de benodigde onderlinge afstand in de kerk veilig te stellen zijn de 
kerkbanken om en om toegankelijk gemaakt. Daarnaast is door middel van 
stickers aangegeven, waar en met hoeveel personen uit één huishouden U 
kunt plaatsnemen. 

- Over de muzikale invulling van de Missen in de komende periode wordt u nog 
later geïnformeerd. 

 

 

Agenda: 

 

1 Het oude misschema komt weer terug! 
 
Met ingang van het eerste weekend van juli gaan we weer terug naar het oude 
schema van de publieke vieringen: 
 
zaterdagavond: 19.00 uur H. Mis in de kerk in Reuver 
zondagmorgen: 09.15 uur H. Mis in de kerk in Beesel 
                           10.45 uur H. Mis in de kerk in Reuver 
 
Maandagmorgen: 09.00 uur H. Mis in de kerk in Reuver 
Dinsdagavond: 19.00 uur H. Mis in de kerk in Reuver 
Woensdagavond: 19.00 uur H. Mis in de kerk in Reuver 
Donderdagmorgen: 09.30 uur H. Mis in de kerk in Beesel 
Vrijdagmorgen: 09.00 uur H. Mis in de kerk in Reuver, aansluitend rozenkrans en 

aanbidding 
 
Een half uur voor aanvang van de Missen op Reuver wordt de rozenkrans gebeden. 
U bent daarbij van harte welkom. 
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Vanaf september komt er in Beesel een Mis bij en wel op zaterdagavond om 17.30 
uur. 
 
Natuurlijk zullen we als bestuur ‘moeten’ evalueren wat de corona-toestanden voor 
het kerkbezoek tot nog toe betekend hebben. Dat doe je niet op basis van een paar 
weken… 
 

2 Voertuigenzegening 
5 juli 10.45 uur H. Mis in Reuver met aansluitend ca. 11.45 voertuigenzegening. 

 

3 H. Mis Rijkel 
15 aug 20.00 uur H. Mis in de kapel Moeder der Smarten in Rijkel 
 
Pastoor Jos Rosenhart         
 

 

 
Gebedje:  
Ik ga slapen, ik ben moe. 
Ik sluit mijn oogjes dankbaar toe.  
Lieve Jezus houdt deze nacht,  
over mij de wacht ...  
Het kwade dat ik heb gedaan  
reken het mij, Lieve Jezus, niet aan.  
Maar vergeef en vergeet wat ik  
vandaag verkeerd deed. 
Ik sluit mijn oogjes, vouw mijn 
handjes,  
buig mijn knietjes voor U neer.  
Zie vanuit de Hemel op mij neer  
en help mij ook morgen weer.  
Amen.  
 
 

Gehoord: 
Wees gerust een kuddedier, zolang je de Herder maar volgt. 
 

Kent u dat ook ? 
Hebt u wat met muziek…met zingen ? 
 
Ik ga gewoon een paar ervaringen met u delen: 
- Het was een bijzonder jaar met de dodenherdenking: in de kathedraal van 

Haarlem, onze thuis-parochie, werd het Requiem van Verdi uitgevoerd. Ik had 
geen benul van wat een Requiem was en van Verdi had ik volgens mij nog nooit 
gehoord. 
Dat Requiem werd ten gehore gebracht met het oog op al degenen, die hun 
leven hadden gegeven voor onze bevrijding. 
Je hoefde geen plaatsen te reserveren, je kon zo naar binnen. Een groot koor 
met een groot orkest. 
Ik heb het zo indrukwekkend gevonden, ontroerend mooi. 
Kent u zo een ervaring ? 
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- Er is een periode bij ons thuis geweest dat we 
geen t.v. hadden. 
Ik luisterde veel naar een transistor-radio…: 
radio Noordzee, radio Veronica… maar soms 
ook naar een hoorspel op Hilversum 1.  
Zo was er een hoorspel over het leven van 
Joseph Fouché. 
Kort samengevat: hij was een tijd minister van 
binnenlandse zaken;  
Hij is verantwoordelijk geweest voor de dood 
van tientallen, zo niet honderden mensen… 
( het kunnen er veel meer zijn geweest, maar 
dat ben ik gewoon kwijt uit mijn geheugen ) 
Dat wist hij ook nog zo te draaien, dat hij daar 
naar buiten toe anderen voor liet 
opdraaien…een machtspoliticus eerste klas.  
Ik herinner mij de aflevering dat een bode het 
bericht kwam brengen dat zijn kind gestorven was…; hij was er kapot van… op 
dat moment hoorde ik voor het eerst van mijn leven het Ave Verum van Mozart. 
Prachtige muziek bij een ingrijpend moment …ontroerend vond ik het… 
Kent u dat ook ? 
 

- Al schrijvende herinner ik mij meer grote muziekwerken in een bepaalde 
samenhang met voor mij belangrijke gebeurtenissen: 
1. de ouverture Egmont van Beethoven waar we op school wat achtergrond 

over hoorden van een muziekleraar, die daar bezielend over vertelde… 
2. De Matheus Passion van Bach, die in de uitverkoop lag van V & D: 

Ik heb het openingsstuk met twee horens staan luisteren… 
Ik was verkocht…: de mooiste uitvoering, die ik ooit heb gehoord. 
Ik heb hem gekocht; hij is later zelfs heruitgebracht op c.d. 

3. Een goede vriend van mij draaide op een avond in Haarlem een bepaald 
gedeelte van het Requiem van Mozart… het was op een bijzonder (verdrietig) 
moment in mijn leven… 
Ik zal het niet meer kunnen horen zonder er aan terug te denken. 
Kent u die ervaringen ook ? 
Het zou geweldig zijn als we dat gewoon eens met elkaar konden delen… 

 
- Van een andere orde is de ervaring die ik tijdens de Mis op deed met het Vocaal 

Ensemble Leudal… 
Ik hoorde ze voor het eerst tijdens een Mis in de veertigdagentijd op Leuken in 
Weert: het was zo mooi wat ze zongen; ik werd er helemaal stil van; ik had 
gewoon moeite om de H. Mis te vervolgen en dat niet in een negatieve zin, het 
had met de schoonheid van de zang te maken die mij Gods nabijheid bracht, 
ervaarbaar maakte. 
Ik hoop dat u die ervaring ook kent, waarschijnlijk met een ander koor .J 
 

- Weer een andere ervaring is dat ik soms tot tranen toe bewogen kan worden 
door grote lofprijzingsdiensten van bijv. Michael W.Smith ( google maar, 
op you tube kunt u het nodige vinden ! )…van Hillsong… 
Ik ken het in iets kleinere setting vanuit Paray-le-Monial met Franstalige liederen 
van de Emmanuel-gemeenschap. Daar heb ik zo iets ook mee gemaakt met 
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zo’n duizend mensen, die vol waren van God en dat met z’n allen uit zongen… 
en daar ga ik dan zo in mee, met m’n middelbare school Frans… 
Soms draag ik zo’n lied met me mee..,. sta ik er mee op…neem het mee door de 
dag tot in de kerk aan toe. 
Wat hier tegen aan ligt zijn liederen van de oecumenische leefgemeenschap in 
Taizé ( ook dat kunt u opzoeken op you tube ) 
Ik was zelf verrast toen ik een paar maanden geleden opstond met het Confitemini 
Domino van Taizé… 
Ik heb dat samen met u gezongen in de Mis…: ook op zondag tijdens het klaar-
maken van het altaar… 
Zo’n lied kan me echt dichter bij God brengen. 
Misschien kent u dat ook hoop ik… 
Ik ben ervan overtuigd dat God niet alleen aan mij geeft…: Hij is immers 
een vrijgevige GodJ. 
 

Het verbaast mij dan ook niet dat er in de Bijbel nog al wat liederen voorkomen die door 
Joden en christenen vandaag de dag nog steeds gezongen worden; de nodige 
psalmen ( er is een boek in de Bijbel met 150 Psalmen!). 
In het Nieuwe Testament wordt op meerdere plaatsen gesproken over het belang van 
zingen: 
ñZingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door 
de Geestò ( Kolossenzen 3, 16 ) 
U hoeft niet dezelfde ervaringen te hebben gehad als ik; u hoeft het ook niet met mij 
eens te zijn. 
Wat ik als geschenken ontvangen heb…geef ik graag door.. beleef ik ook in het samen 
zingen… 
Ik doe het niet voor onze regering…zelfs niet voor bisschoppen…maar voor God. 
 

Pastoor Jos Rosenhart 
 

Voertuigenzegening 

op zondag 5 juli 

Op zondag 5 juli zal 

weer de jaarlijkse 

Voertuigenzegening 

plaatsvinden na afloop 

van H. Mis van 10.45 

uur in de Lambertuskerk 

te Reuver. Pastoor Jos 

Rosenhart zal alle 

voertuigen (auto’s, 

motoren, brommers, 

fietsen, rollators 

kinderwagens, 

invalidenwagens, 

scootmobiels etc.) 

zegenen met een 

zegengebed en ze besprenkelen met wijwater. 

Graag willen wij u voor de Voertuigenzegening uitnodigen. Bijgaande foto is weliswaar niet 

van “Oppe Ruiver”, maar geeft wel weer dat alles waar vervoer mee mogelijk is, welkom is.  
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Over het Doopsel in onze parochies  
vanaf 1 juli 
Zoals u uit de media begrepen zult hebben is 
de ’30-personen-grens’ komen te vervallen… 
Hoe gaat het nu concreet in onze parochie toe 
bij de toediening van het sacrament van het 
Doopsel ? 
We zullen rekening moeten houden met de 
inmiddels beroemde anderhalve meter 
afstand… 
Dat heeft tot gevolg dat er niet gedoopt gaat 
worden in de zijkapel waar de eigenlijke 
doopvont staat, maar in het midden van de 
Kerk…vooraan! 
Er is ruimte genoeg en er staan banken 
genoeg, om mensen bij de Doop aanwezig te 
laten zijn. 
Om mogelijke misverstanden te voorkomen: ik 
doop niet met een waterpistool of tuinslang J, 
maar met een gewone doopschelp.  
Natuurlijk zal ik van tevoren desinfecteermiddel gebruiken zoals dat nu ook door 
mensen gebeurt bij het betreden van ons kerkgebouw… 
U kunt zich voor het maken van een afspraak wenden tot medewerkers op het 
parochiekantoor, dat ook weer wordt opgestart. 
De openingstijden zijn voorlopig op woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
 
Pastoor Jos Rosenhart   
 
 

H.Mis in de kapel Moeder der Smarten 

in Rijkel 

De traditie blijft, alleen de datum en het tijdstip 

zijn veranderd, zoals zoveel zaken in deze 

periode veranderd zijn. 

We mogen blij zijn dat we langzaam de draad 

weer een beetje kunnen oppakken. De H. Mis in 

de kapel in Rijkel is op zaterdag 15 augustus – 

Maria ten hemelopneming - om 20.00 uur! U 

bent van harte welkom. 
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Personalia 

Overleden Reuver 
14 mei Elly Ferdinandus – Janssen 86 jaar 
 

Uit(s)mijter: 

 

Zo zijn kinderen: 

 

Lieve God, 

Meent U dat echt, dat we anderen moeten behandelen zoals zij ons behandelen? Want als dat 

zo is, ga ik mijn broertje terugpakken. 

 

Daniëlla 

 

 

 

COLOFON     

Het Parochieblad ’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO  

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330  

Verspreiding:  

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl  

- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: 

pcreuver@parochiesbeesel.nl  

- Achter in de kerk 

- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk  

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265  

Openingstijden parochiekantoren:  

In Reuver is het Parochiekantoor voorlopig geopend op woensdagmorgen en 

donderdagmorgen van 10.00 tot12.00 uur. 

In Beesel is dat op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt ook mailen. 

Het volgende nummer van het Klökske verschijnt op 31 juli 

http://www.parochiesbeesel.nl/
mailto:pcreuver@parochiesbeesel.nl

